
 



Beste Ridderkerkers, jong en ouder! 

Koningsdag: de dag waar we naar uit hebben gekeken is nu, vandaag, 27 april. Onze 
Majesteit blaast vandaag 59 kaarsjes uit. Ridderkerk feliciteert Koning Willem-
Alexander van harte. Wij wensen hem en zijn gezin een fijne Koningsdag en 
verjaardag toe! 

Keningsdei wordt door de koninklijke familie gevierd in Dokkum, Friesland. 
Koningsdag is in heel Nederland een mooie dag met heel veel leuks. Ridderkerk doet 
hier niet voor onder: we maken er met elkaar een enthousiaste, gezellige oranjedag 
van! Wat is er ook dit jaar weer veel georganiseerd op allerlei plaatsen in Ridderkerk. 
Het is echt bijzonder dat er zoveel Ridderkerkers zijn die juist vandaag vrijwillig in 
touw zijn om andere Ridderkerkers plezier te geven. Vrijwilligers, 
verkeersbegeleiders, EHBO-ers, organisatoren, ondernemers en verenigingen 
dragen allemaal bij aan deze dag. Dank jullie wel hiervoor! Dit maakt Ridderkerk 

bijzonder! 

Vorig jaar was de Aubade op het Koningsplein he-le-maal geweldig. Als je er bij was, 
dan weet je het nog precies! Dit jaar is het weer een leuk moment met veel kinderen, 
vaders en moeders, opa’s en oma’s. Zullen we ervoor zorgen dat het Koningsplein 
vol staat? 

Ik hoop dat vandaag een dag wordt waar we elkaar ontmoeten, leuke dingen doen 
en mooie herinneringen maken. Doe iets leuks met iemand uit je buurt, eet met 
elkaar iets lekkers, maak nieuwe vrienden. Dat geeft een mooie kroon op het hoofd 
van Koningsdag 2026 en maakt het een onvergetelijke dag! 

Namens het gemeentebestuur wens ik u een prachtige, feestelijke, veilige en vooral 

gezellige Koningsdag toe. 

Hartelijke groet, 

Marco Oosterwijk 

Burgemeester Ridderkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harpe Davids - Máxima 
 

Samenzang - Ik hou van Holland  
(W. Schootemeyer, arr Rubin Jurgen)  
Ik hou van Holland landje aan de Zuiderzee 
Een stukje Holland draag ik in m'n hart steeds 
mee 
Daar waar die molens draaien in hun forse 
kracht 
En waar de bollen bloeien in hun schoonste 
pracht 
 
Ik hou van Holland met je bossen en je hei 
Jouw blonde duinen in een bonte rij 
Op heel dees grote aard al ben 'k van huis en 
haard 
Is het kleine Holland mij 't meeste waard 
 
Holland met je koetjes en je weiden 
Ik mag jou zo gaarne leiden 
Met je molens aan de vliet 
Holland al trek ik naar vreemde stranden 
En doorkruis ik alle landen 
Jou vergeten doe ik niet 
 

Opening door Gerard Sluimers 

(voorzitter Stichting Evenementen Ridderkerk) 

 
Samenzang - Land van Maas en Waal, 
Jan Klaassen de Trompetter (B. de Groot, 

arr. Sipke Bakker) 
 
Onder de groene hemel in de blauwe zon 
speelt het blikken harmonieorkest in een 
grote regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote 
bos 
de lange stoet de bergen in van het circus 
Jeroen Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachen 

allemaal 
Want daar achter de hoge bergen ligt het land 
van Maas en Waal. 
Ik loop gearmd met een kater voorop 
daarachter twee konijnen met een trechter 
op hun kop. 
en dan de grote snoeshaan die legt een 
glazen ei 
wanneer je ’t schudt dan sneeuwt het op de 
Egmondse Abdij 
Ik reik een meisje mijn koperen hand 
dan komen er twee Moren met hun slepen in 
de hand. 
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar 
Die trouwt met de vingerhoed ze houden van 
elkaar. 
 
Onder de groene hemel in de blauwe zon 
speelt het blikken harmonieorkest in een 
grote regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote 
bos 
de lange stoet de bergen in van het circus 
Jeroen Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachen 
allemaal 
Want daar achter de hoge bergen ligt het land 
van Maas en Waal. 
Het leed is geleden de horizon schijnt, 
wanneer de doden dronken zijn en Pierlala 
verdwijnt. 
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke 
draak 
en eten ’s avonds zandgebak op ’t feestje bij 
Klaas Vaak. 
 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van 
de prins 
hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij 



hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
En niemand die Jan Klaassen zag die bij de 
stadspoort zat 
en honderd liedjes speelde voor de kind’ren 
van de stad 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van 
de prins 
hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij 
hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
 
Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets 
teruggevonden heeft, 
maar alle kind’ren kennen hem: hij is niet 
dood hij leeft! 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van 
de prins 
hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij 
hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij 
hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
 

Kinderkoor De Sleutel                     
Vaderlandse medley 
 
Oranje boven, oranje boven 
Leve de koning en Maxima! (2x) 
 
Waar de blanke top der duinen 
schittert in de zonnegloed, 
en de Noordzee vriend'lijk bruisend 
Neerlands smalle kust begroet, 
juich ik aan het vlakke strand, 
juich ik aan het vlakke strand. 

'k Heb u lief mijn Nederland, 
'h heb u lief mijn Nederland! 
 
In naam van Oranje, doe open de poort! 
De watergeus ligt aan de wal: 
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen 
akkoord 
Hij vordert Den Briel of uw val 
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer 
En burgers, hier baat nu geen tegenstand 
meer, 
De watergeus komt om Den Briel!  
 
In een blauwgeruite kiel  
draaide hij aan ’t grote wiel, 
de ganse dag. 
Maar Michieltjes jongenshart  
leed ondragelijke smart. 
Ach, ach, ach, ach. 
 
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, 
de zilveren vloot van Spanje?  
Die had er veel Spaanse matten aan boord  
en appeltjes van Oranje!  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is 
klein, 
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen 
groot. 
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot! 
Hij heeft gewonnen, gewonnen, de zilveren 
vloot! 
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot! 
 
Oranje boven, oranje boven 
Leve de koning en Maxima! (2x) 
 

Toespraak door Burgemeester  
Marco Oosterwijk    

 



Orkest en Koor         

Feest! (T. Oosterhuis, arr. David Well) 

 
Waar is het feest dan? Hier! Hier! Come on 
(3x) 
Waar is het feest dan? Hier! Hier! 
 
Ohohoo ohohohohohoo 
Ohohoo ohohohohohohoo (2x) 
 
Refrein: 
Want het is feest – feest – feest! 
Zoals er nooit één is geweest 
Ja het is feest – feest – feest! 
Kom en vier met ons dit feest 
Want het is feest - feest – feest! 
Zing en dans maar lekker mee 
Ja het is feest - feest – feest! 
Het is feest voor iedereen 
 
Dus laat iedereen maar binnen - lalalalalala 
Het feest kan nu dan echt beginnen - 
lalalalalala 
We gaan nu even niet meer zeuren - 
lalalalalala 
Over wat er morgen kan gebeuren - 
lalalalalala 
Haal de ballonnen uit de schuur 
En hang de slingers aan de muur 
De hele wereld mag het weten 
We gaan dansen we gaan zweten 
You might also like 
Refrein  
 
Waar is het feest dan? Hier! Hier!  
Come on (3x) 
Waar is het feest dan? Hier! Hier! 
 
Soms zit alles even tegen 
Maar ook dat hoort bij het leven 

Doen mensen heel erg naar 
Gaan er ouders uit elkaar 
Laat ze allemaal maar kletsen 
En het feestje niet verpesten 
Morgen is er weer een dag 
Waarop niets moet en alles mag 
Dus voel je je oké 
Doe dan maar lekker mee 
 
Ohohoo ohohohohohoo 
Ohohoo ohohohohohohoo (2x) 
 
Refrein 
 
Waar is het feest dan? Hier! Hier!  
Come on (3x) 
Waar is het feest dan? Hier! Hier! 
 
Feest – feest – feest! 
Ohohohohohoo, feest! 
Feest – feest – feest! 
Ohohoo ohohohohohohooohohoo 
Feest – feest – feest! 
Ohohoo ohohohohohoo, o wat een feest! 
Feest – feest – feest! 
Ohohoo ohohohoo 
 

 
Het Grote Ridderkerklied 

Samenzang met Guus Bok    
Kom je uit Bolnes of 
Rijsoord of Slikkerveer? 
Trekt dat doolhof Drievliet  
of ‘t Zand je toch wat meer? 
 
Je schooltijd op de Gemini  
Nou dat ging totaal niet snel 
En dat was echt niet beter  
bij die gasten van ’t Farel 
 



En ik zie je op ‘t dorp, 
In de Gorzen of op ’t Koningsplein 
 
Als ik in de spits vanuit m’n werk  
Naar de spits van de Singelkerk kijk 
Dan voel ik me meteen weer thuis 
met m’n huissie aan de dijk  
Want we hebben het zo slecht nog niet 
In ons mooie Ridderkerk 
Je bent bijna een dorp 
En bijna een stad 
Ach wat, je zit heel diep in mijn hart 
 
Wil je bij een cluppie  
met de bal of instrument? 
Altijd een vereniging 
waar je hartelijk welkom bent 
Ridderkerk, fabriekendorp  
van Rubber en van Staal. 
Holec, Smit en Boele 
Kennen we nog allemaal  
 
En ik zie je op t dorp, 
In de Gorzen of op ’t Koningsplein 
Als ik in de spits vanuit m’n werk 
Naar de spits van de Singelkerk kijk 
Dan voel ik me meteen weer thuis 
met m’n huissie aan de dijk  
Want we hebben het zo slecht nog niet 
In ons mooie Ridderkerk 
Je bent bijna een dorp 
En bijna een stad 
Ach wat, je zit heel diep in mijn hart 
 
Je bent bijna een dorp 
En bijna een stad 
Ach wat, je zit heel diep in mijn hart 
Ach wat, je zit heel diep in mijn hart 
Maar schat, je zit heel diep in mijn hart! 
 

Harpe Davids speelt Dance Party  
(arr. P. Kleine Schaars) 

 
Kinderkoor De Sleutel  
Annie M.G. Schmidt medley 
 
Annie M.G. Schmidt 
De allerleukste schrijfster van het hele land 
Schreef jarenlang verhaaltjes in de 
ochtendkrant 
Over Jip en Janneke alle dagen weer 
Grappige verhaaltjes en gedichten en nog 
meer 
  
Die leuke schrijfster heette Annie M.G 
Schmidt 
Ze was een dame maar heel deftig was ze niet 
Vaak was ze ondeugend, ze hield niet van 
keurig net 
Net als de familie Stamper in de Petteflet 
 
Dat was Annie, dat was Annie 
Dat was Annie M.G.Schmidt 
Altijd grappig, nooit zoetsappig 
In een versje of een lied 
Dat was Annie, dat was Annie 
Ze was graag een beetje stout 
En zo schreef ze, en zo bleef ze 
In haar hart steeds acht jaar oud 
 
Dikkertje Dap, klom op de trap 
’s Morgens vroeg om kwart over zeven 
Om de giraf een klontje te geven 
Dag giraf, zei Dikkertje Dap 
Weet je wat ik heb gekregen 
Rode laarsjes voor de regen 
’t Is toch niet waar? zei de giraf 
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje ik sta 
paf 
 



O, giraf, zei Dikkertje Dap 
‘k Moet je nog veel meer vertellen 
Ik kan al drie letters spellen 
A, B, C, is dat niet knap 
Ik kan ook al bijna rekenen 
Ik kan mooie poppetjes tekenen 
Lieve deugd, zei de giraf 
Kerel, kerel, kerel, kerel ik sta paf 
 
Niet met de deuren slaan 
Ja zuster, nee zuster 
Niet op de stoelen staan 
Ja zuster, nee zuster 
Denk aan de buren 
Ja zuster, nee zuster 
't Zijn heel dunne muren 
Ja zuster, nee zuster 
 
Laten we allemaal doen wat we willen 
Zonder te schreeuwen en zonder te gillen 
 
Doe wat je 't liefste doet 
Ja zuster, nee zuster 
Dan is het altijd goed 
Ja zuster, nee zuster (3x) 
 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Op reis geweest op reis geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe? Hee! 
 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest Parijs geweest 
Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten 
leest 
Bonjour en voulez vouz 
 
Hij heeft zoiets elegants 
Hij geeft kopjes op z'n Frans 
Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse 

kathedraal 
Allemaal (allemaal) Allemaal (allemaal) 
Ja de kat van ome Willem is brutaal oh la la 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Op reis geweest op reis geweest 
 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe hee 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest Parijs geweest 
Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten 
leest 
Bonjour en voulez vouz 
 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
in een rijtuigie reje we naar Vinkeveen 
Op een dag in maart zo kallem en bedaard 
En maar schommele 
En maar kijke naar de kont van het paard 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
In een rijtuigie helemaal naar Vinkeveen 
 
Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me 
mee. 
Ik weet nog de spelletjes die me opa met me 
dee, 
restaurantje spelen en m'n opa was de kok, 
bokkewagen spelen en m'n opa was de bok 
 
Refrein: 
m’n opa, m’n opa, m’n opa 
In heel Europa was er niemand zo als hij. 
m'n opa, m'n opa, m'n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 
In heel Europa,  
m'n oude opa.     
Niemand zo aardig voor mij (2x) 
Mijn oude opa 
 
 



Samenzang 

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd 
 

 
Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwon. 
 
 

Fijn dat u/jij er was!  Wij wensen jullie een mooie Koningsdag toe! 
Wilt u/wil jij volgend jaar een handje helpen? Geef u op via koningdag@ser-ridderkerk.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


